INSAN HAKLARI 
NEREDE? 


«... Bütün, insanlar din, dil, irk, mezhep gózetmeksizin esittir. Bütün insanlar temel hak ve özgürlüklere sahiptir ve bunları kullanmakta serbesttir. Bu hak ve özgürlükler devietce güvence altına alınır ve geliştirilir ...Düsünce ve órgútlenme özgürlüğü serbesttir... Herkese eğitim olanağı sağlanmalıdır... Herkese iş ve iş güvencesi sağlanmalıdır ...Kimseye işkence edilemez...» 

Yukardaki sözler 30 yıl önce kabul edilen İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ'nden alınmıştır. Ve hak ve özgürlükler o günden bugüne demokrasinin temeli olarak kabul edilmektedir. 

Oysa 30 yıl sonra Türkiye'de mitingler, yürüyüşler yapılmakta, kitleler istemlerini haykırmaktadır. * 

— Evlâtlarımıza can güvenliği + 

— Düşünme ve örgütlenme özgürlüğü 

— Sömürüye son — İşsizliğe son 

— Ulusal baskıya son — Öğrenim özgürlüğü 

Ve gazete manşetleri : «Bomba atıldı 16 kişi öldü», «TKP Programı yargılandı», «Bir gazeteci 
6 yıl hapse mahküm oldu», «5 bin işçi işten çıkartıldı, daha da çıkartılacak», «Binlerce öğrenci bu yıl üniversiteye giremedi». 

Sadece Türkiye'de mi oluyor buniar? 

İşte İRAN: Halk Şah diktatörlüğünü devirmek için ayaklandı. Ayaklanmayı bastırmak için yüzlerce insan öldürülüyor. 

İşte AMERİKA : Zencilerle beyazların mahalleleri, okulları, otobüsleri ayrı. Zenciler en kötü ve ağır işlerde çalışıyor. Ve ABD, insanları yok edecek NÖTRON BOMBASI'nı' yapıyor. 

İşte AFRİKA : Rodezya'da ırkçılık resmi politika. Yerli siyah çoğunluğun oy kullanma, seçilme hakkı yok. İşkence var 

İşte ŞİLİ: Faşist cunta binlerce devrimciyi öldürdü. Yüzlercesi kayıp. Binlercesi zindanlarda çürüyor. 

_ Bu ve benzeri ülkelerde, az veya çok bütün bu olup bitenler aynı. Bu elbette bir tesadüf degil. Hepsi de ortak bir şeyden kaynaklanıyor : KAPİTALİST DÜZEN'den. 

Anlaşılacağı gibi, 30 yıl önce bu bildirgeye imza atan kapitalist ülkeler, insan hak ve özgürlüklerini her geçen gün daha da çok ayaklar altına almıştır. Öte yandan yine bu bildirgeye imza atan sosyalist ülkelerde bu hak ve özgürlükler korunduğu gibi, daha da geliştirilmiş, geliştirilmektedir. Çünkü, sosyalizmde her şey insan için, kapitalizmde her sey kâr içindir. 
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İŞTE 
1978'İN DÜNYASINDA 
İNSAN 
HAKLARI 


& 


GÜNE MERIKA" DA 


INSAN HAKLARI EVRENSEL BILDIRGESINI 


HAYATA GEÇİRMEK İÇİN SAVAŞIM VERELİM 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ocak şubat mart nisan mayıs haziran temmuz agustos eyliil ekimkasim aralık 


Türkiye 


Knaur e; = peta: COK SAYIDA j ) ÜLKÜCÜ 
DISK GENEL Ankara'da 19 Kasım 1978 tarihinde toplanan Keen TEMSİLCİLER DİSK Temsilciler Meclisi, Türkiye'nin AET, IMF, ALMANYA'DAN MECLİSİ OECD, NATO, CENTO gibi emperyalist örgütlerden < i çıkması, ikili anlaşmaların yırtılması, ABD üslerinin SIĞINMA HAKKI FASIZME 
KARSI kapatı'ması için savaşıma kararlı olduğunu vurgu- İSTEDİ x ladı. Kasım ayı içinde Fede-GENIS Ayrıca, demokratik güçlerin anti-fasist müca- ral Almanya'ya sığınma deleye daha etkin katılmalarını sağlamak, faşist ci- hakkı isteyen komandolal d 
DÜZENLEME  "ovetleri protesto etmek amacıyla; bölgesel ve ülke ne nn ne olçapında, mitingler, toplantılar, yürüyüşler düzenle- silimi seyle, Sand KARARI 5 E x = : sayının 1100'e ulaştığı bilme ve faşist tırmanışın önlenmesi yolundaki adım dirilmiştir. 
ALDI ların desteklenmesi kararlarını aldı. 


Türkiye'de yüksek öğrenim yapan öğrencilerin, kaldıkları yurtların Kıbrıs Türk Federe Devleti tarafından kapatılması tepkiyle karşılandı. Bu kararı protesto etmek amaciyla bir yürüyüş düzenleyen 6grencilerin, Kıbrıs'daki" aileleri de bir günlük aclık grevi yaptılar. 


16 Kasım 1978 tarihinde İstanbul'u ziyaret eden 


40 YILDAN konuk gemilerin komuta- 
BU YANA nı, Sovyetler Birliği ile İLK KEZ Türkiye Eh e f gun temellerinin M. Kestili fai Atatúrk ve Lenin ta-BIRLIG rafından atıldığını belir-KARADENİZ terek Sovyet halkının id dostluk d $ma 
DONAN et pes o E 
Gemiler úlkemizden 20 
SAVAŞ GEMİSİ Kasımda ayrılmışlardır. Bu i te karşılık o'arak ÜLKEMİZİ Türk Dare iss ZIYARET bağlı gemiler de Odessa 

ETTİ limanına gidecekler. 
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___YINE 
DEVALUASYON 
VAR 

Kasim ay! icinde geleceği açıklanan IMF'nin yeni önerileri arasında 


develüasyonun da bulunduğu bildiriliyor. 


NATO GENEL 
SEKRETERİ 
JOSEPH ‘LUNS 
TÜRKİYE'YE 
GELDİ 


Luns Türkiye'yi ziyaretinin sebebini; «Türkiye’- nin ekonomik durumunu, 
NATO ülkelerinin bun sorunların çözümüne nasıl katkıda bulunabileceğini ve Yunanistan'ın NATO” 
nun askeri kanadına dönüşünü görüşmek», olarak açıklamıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin o güçlü tutulması ve görevini yerine (getirebilmesi için güçlü bir ekonomik temel gerektiğini belirten Luns, Ortak Pazar, OECD, IMF gibi örgütlerle ilişkilerin daha da sıklaştırılmasının uygun olacağını belirtmiştir. . - 


Mazhar Ayvaz adlı bir komando sığınma nedeni olarak, «Türkeş'çi komandoların arasında yer aldıgini ve birçok kanlı eyleme katıldığını, bunun için Türkiye'de kalamayacağınm belirtiyor. 


13 ÜLKÜCÜ 
KOMANDO 
SAĞMALCILAR 
CEZAEVİNDEN 
KAÇTI 


Bu kaçışlarla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürü Hayri Kozakçıoğlu, «Cezaevinden ellerini kollarını sallayarak kaçan 13 
siyasal tutuklu ile ilgili olay emniyete zamanında duyurulmamistir. Bu kaç- ma değil, saliverilmedir» demiştir. 

Kaçan 13 Ülkücü arasında ifadesinde «Bir gün canımız sıkılıyordu, çıkıp öldürecek adam aradık» 
diyen Ferhat Tüysüz de bulunuyor. 


ÜLKÜ OCAKLARI 
KAPATILDI 


Ülkü ' Ocakları Genel Merkezi, Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesince kapatıldı. «MHP'yi destekleyici faaliyetlerde butunduğu» gerekçesiyle Genel Merkezinin kapatılmasıyla, tüm diğer şubeleri de doğrudan doğruya kapatilmis oldu. 


FAŞİST SALDIRILARI LANETLİYORUZ 


KARDEŞLER, 

AĞLAMAYIN ; 
AĞLAMAK KİNİMİZİ 
AZALTIR. 

TUTALIM GÖZYAŞLARIMIZI, BİRİKSİN BİRİKSİN 

AKSIN SEL OLSUN, | 
BOĞSUN FAŞİSTLERİ 


Kocasının bir gün önce pusuya düşürülüp vurulduğu (dükkânın önünde toplanmış genç-yaşlı, kadin-erkek Kaynarca halkına böyle haykırdı Nermian bacımız. 2,5 yıl önce Kaynarca'ya taşındılar. O günden bu yana Kaynarca'lıların her derdini paylaştılar. Halkın sevdiği, içini döktüğü, çare. sorduğu kişiler oldular. Bu arada ön saflarinda Kenan'la Neriman'ın olduğu ilerici hareket Kaynarca'da yükseliyor, safları kalabalıklaşıyordu. Faşistler büyük bir işçi yatağı olmaya başlıyan Kaynarca'yı ele geçirmek istiyorlardı. Kenan'a tehdit mektupları yağmaya, yolu kesilme- ye başlandı. Bu tehditler arkadaşımızı yıldırmadı. Çünkü Kaynarcalılar örgütleniyor, faşistlere karşı seslerini yükseltiyorlardı. Defalarca can güvenlikleri olmadığını anlatmak için kaymakamlığa, valiliğe gittiler. Gece vardiyasından dönen arkadaşlarını nöbetleşe karşıladılar. Kenan arkadaşımızın bürosunu korudular. Bu güçlü karşı koyuştan korkan faşistler, avlanmak için puşlu havaları seçen kurtlar gibi 
22 Kasım sabahının sisli saatlerin- 
de bürosunu açmış olan Kenan'a pusu kurdular. Arkadan vurdular onu. Olayın geçtiği bakkalda bulunan İKD üyesi Gönül bacımızı görgü tanığı olduğu için kurşunladılar ancak öldüremediler. Ve faşistler Kaynarca'lıların, en başta da Neriman bacımızın sinip susacağını, korkup kaçacağını umdular. Fakat yanıldılar. Çünkü yiğit bacımız, kocası toprağa verilirken, toplanmış binlerce yurtsevere şöyle hitabetti. «Arkadaşlar, Koç, Sabancı gibi parababalarının uşakları Kenan'ı, Kenan gibi nicelerini, Barışları, Nevzatları katlettiler, «Kenanlar ölmez» diye haykırıyoruz. Ama nasıl ölmez arkadaşlar. Gün eylem birliği günüdür. Ancak tüm ulusal 


Kenan Öztürk'ün cenaze töreni Kaynarca halkının yığınsal katılımı ile görkemli bir anti-faşist kitle gösterisine dönüştü. 


demokratik güçlerin eylem ve cephe birliği Kenan ve bu uğurda şehit duşen nicelerini Ölümsüzlestirecektir. Faşizme geçit yok...» 


KENAN 
ÖZTÜRK 


Kenan Öztürk - 1949 - İnşaat muhendisi 

16D - TÜTED - TMMOB - İMO Üyesi 

22 Kasım 1978 çarşamba günü sabahı saat 10'da faşistler tarafindan öldürüldü. 

2 yaşında bir kızı vardı. 


BASKIYA GİRERKEN 
ALI İHSAN 
OZGÜR 


Politika Gazetesi'nin Yazı § İşleri Müdürlerinden olan Ali © İhsan Özgür arkadaşımız © 
21 Kasım 1978 tarihinde kaçırıldıktan sonra öldürül- W müş ve cesedi bir battaniye- ye sarılı olarak bulunmuş- $ tur. 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi olan Ali | İhsan Özgür 24 yaşındaydı. 
İlerici basına ve tüm ilericilere yönelmiş bu faşist saldırıları lanetliyoruz. 
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Yasal haklarımızı kullanıyor muyuz ? 


Madde. 9 


«Hamile ve yeni doğum yapmış kadın işçiler için özel önlemler “getirilmeli, kadın işçilerin fazla çalışmaya zorlanmaları ve gece çalışmaları yasaklanmalıdır.» 

(1.“Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi İKD'nin önerisiyle alınan 9 


No'lu karar.) 


Ayşe o gün ikinci doğumunu yapmıştı. İkincisi de oğlandı. Sevinse mi, yerinse mi bilemiyordu. 
Oğlan ya da kız olması önemli değildi onun için. Onu “düşündüren başka şeylerdi. Aslında doğum doğal bir olaydı, bunu biliyordu. Ve ana-babanın, doğumu, insan neslini devam ettirmek, topluma bu yönde' katkıda bulunmanın verdiği sevinçle karşılaması gerekiyordu. 
Oysa sevinemiyordu. Bir fabrikada çalışıyordu. Hem işini hem de analık görevini nasıl yürütecekti? 
Birincide az mı sıkıntı çekmişti. Doğuma bir hafta kala ayrılmıştı izi- ne. Henüz iki ayını doldurmamış yavrusunu bırakıp işe başlaması gerektiğini düşünüyor, derin bir acı kaplıyordu içini... Doğum izinlerinin yasal bir hak olduğunu bilme- 


yen, kimi de bildiği halde kullanamayan anaları düşündü. 
Gerçekten de bu konuda yapılan bir araştırma (küçük çaplı da olsa) bu konuya açıklık getiriyor. 
14-21 Ekim 1978 tarihleri arasında, İstanbul'da yapılan İşçi Sağ- 


lığı Kongresi'ne İKD Çalışma Grubu adına Doktor: Dora Küçükyalçın katıldı. Bu kongrede İKD'nin yaptığı bir araştırmayı tebliğ olarak sundu. Doğum öncesi ve sonrası altışar haftalık YASAL ücretli izinlerin ne derece kullanılabildiği konusundaki o araştırma, değişik fabrikalarda çalışan, 23-24 yaş arası 115 kadını kapsıyordu. 

Sonuçlar ilginç: 

— İşçi kadınların yüzde 19'u dogum izinlerinin Anayasa ve tüzüklerde verilmiş bir hak olduğunu bil- 


miyor. 

— Gebelik sırasında kadınların yüzde 91'i bir doktora başvurmuş. 

— Kadınları yüzde 89'u kesin gebelik dönemini ve gebeliğinin başlangıç tarihini bilmektedir. 

Durum böyleyken, uygulamanın çok farklı olduğu yine bu arastır- ma sonucu ortaya çıkmıştır : 

— Yalnızca yüzde 15 oranında kadın, doğum öncesi yasal ücretli izinlerini kullanmış. Yüzde 85'i ise son günlerihe dek çalışmıştır. ` 

— Doğum sonrası yasal ücreti 


izinlerini kullanan kadınların oranı „ise, yüzde 52'dir. Bu kadınların he- 
«men hemen yarısı kırkı bile çık- 
.madan işbaşı yapmak zorunda kal- 
“mıştır. 

“ İKD, bütün bunları göz önüne alarak Kongre'de şu haklı istemleri dile getirmiştir : 

— Doğum izinlerini kullananların işten atılma korkusu kalksın. 

— Tüm çalışan kadınlara (memurlar ve kırsal kesim kadınları da dahil) eşit haklar tanınsın. 

— Bu alanda işverene yükümtülükler getirilsin. 

— İLO'nun diğer kararlarına uyulsun. 

— Doğum izinleri doğum öncesi ve sonrcsı toplam 6 aylık olmak üzere uzatılsın. 


Doğum izinleri 6 aya çikar 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tılmalıdır. 


«AVRUPA'DA CALISAN KADINLARIN DURUMU» 


KONULU SEMINER YAPILDI 


Seminer 13-17 Kasim 1978 tarihleri arasında Macaristan'ın baskenti Budapeşte'de Dünya Senö:- kalar Federasyonu ve Uluslargrası Demokratik Kadınlar Federasyonu tarafından ortaklaşa yapıldı. Seminere BM, İLO ve 25 Avrupa ülkesinden 78 delege katıldı. 

Birleşmiş Milletler'ce kadın on Yılı ilân edilen 1976-1985 dönemi içinde yer alan bu seminerde, e- 


salarla güvenceye alınması ve yasama geçirilmesi için savaşımın, ekonomik ve politik bağımsızlık, demokrasi ve toplumsal ilerleme i- için savaşımdan ayrılmayacağı koausunda görüş birliğine varıldı. 
Seminer sırasında bir arava qelen Turkiyeli, Kıbrıslı ve Yunanistanlı delegeler, üç ülkenin kadinlarını ve halklarını ilgilendiren sorunlar üstüne bir açıklama yaptı- 


Tatlicilarin düğününde deste teste sits end 
500 LÜKLERİN ÜSTÜNDE HORON TEPTİLE 


YORUMSUZ 


mekçi kadınların istemlerinin ya- jar. Yapılan açıklamada, üç ülke kadınlarının verdikleri savaşımın ortak bir sorun ve bu savaşımın emperyalizme ve faşizme karşı verilen savasıma bağlı olduğu, toprak bütünlüğü sağlanmış, bağımsız, bağlantısız ve egemen bir Kıbris için savaşımı pekiştirmeye ka- 
'rarlı oldukları örgütler arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkilerinin, Akdeniz'in barış ve dostluk bölgesi haline gelmesine katkıda bulunacağı bildirilmistir. 


sotar-Coniinental Oraii: nda yapdon nişan töreni Hui el - ici fio Kaya Sabancı'nın nigan yüzüklerini NATO Gö: 

Orgeneral Vecihi Akın takte (Ostiv), Yüksekliği W buçuk ay uian (ath vilana haati ine pira ave tir hava katti GüZBllai dahada aritiech... 


© Bantları yeni yırtılmış gıcır gıcır banknotlar 


UDKF Genel Sekreteri konfeti gibi etrata saçıldı 


Miriam Vire Tuominen seminerde konusurken 


@... Ve Tatlıcıların yeğeni Nilüfer ile müteahhit Hızlı'nın oglu Cemil diinyaevine girdi 


Erda ia 


BABASI PASTA ALAMAYINCA 


 İDoğum günü ekmeğin üstünde yanan mumlarla kutlanabildi 


dl, ama DAR bir gey vardı ods kazın 


«AİLE YARDIMI» «ÇOCUK ZAMMI» ŞAKA MI YOKSA? 


Çıkıyor, çıkacak derken nihayet Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Memurlar da derin bir soluk aldılar: Ohh... Aile yardımı ortalama 800, çocuk yardımı 100'le 400 arası. Bekârlard, karı-koca çalışanlara verilmeyecekmiş. Önemli mi? Onlar da eviensinler, ya da eşini çalıştırmasın. Çocuklara gelince, ilkokul öğrencisi bir ayda 100 TL. harcayabilir mi? Yüksek okul öğrencisi de 400 TL. 
ile bal gibi geçinir gider. Daha önce o kadarı da yoktu yal... 

Evet. Bu «sembolik» artışlarla memurların ağzına bir parmak bal çalındı. Ama bu bal pek tatlı bal değil. Hele paranın değerinin taksit taksit düşürüldüğü, fiyatların yarısırcasına tirmandigi--gúnúmüzde bal da değil,.. Pek kekremsi bir sey... 

Bunlar, böylesi bir önlemle memurların sendikalaşma istemleri- 
-nin önüne Çin seddi mi çekeceklerini sanıyorlar?.. Memurların maasları arttı derken şaka mı yapıyorlar yoksa?.. 


Sul kavramının belirgin bir gel- 


Mal görmemişti, lara Do yüz den francalanio üzerinde duran o vous , lates bayaz mums echan mom 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Mi m Vi İİİ Lİ ES 


Uluslararası 
Demokratik 


Kadınlar 
Federasyonu 
Gücleniyor 


Bu and bugün 33. yildonumunu kutladıgımız UDKF’nin ilk kongresinde kurucuların ve üyelerin içtikferi anttır. 


1930 yılları başında emperyalizmin en kanlı diktası faşizm, Almanya'da iktidara geldi. Arkasından, insanlık hızla savaşa sürüklendi. 
Daha savaştan önce faşizme ve savaşa karşı demokratik halk hareketi doğmuştu. 


«BÜTÜN KADINLARIN SAVAŞA 
VE FAŞİZME KARŞI 
BİRLEŞİK CEPHESİ» 

işte bu belgi altında 1934 yilindü Paris'te Sovyetler Birliği ve diger buzı ülkelerin ilerici kadınları- nin katıldığı «Uluslararası Anti-fa- 
«ist, Savaşa Karşı Kadınlar Kongresin toplandı. Bu kongre kadinlann da faşizme karşı demokrasi mucadelesine katılması ve UDKF'nin kurulmasında çok önemli rol oy- 


KE'NİN DOĞUŞU VE AMACI Faşizm, baskı, terör, kite kaivani sıra, cıkartugı 2. 


flamtarin 


KADINLARIN SESI 


«Kadınların ekonomik, politik, medeni ve toplumsal haklarını savunmaya, çocuklarımızın ve gelecek kuşakların mutlu ve uyumlu bir şekilde gelişmesinin vazgeçilmez koşullarını yaratmak için savaşmaya; dünyanın her yanında gerçek bir demokrasinin kurulabilmesi ve bütün biçimleriyle faşizmin bir daha geri gelmemek üzere dünya üzerinden silinmesi uğruna yorulmaksızın savaşmaya ve dünyada sürekli bir barışı sağlamak için yılmadan savaşım vermeye and içeriz.» 


AZ A QA EY 


Dünya Savaşı ile evlât acısına da yol açtı. Milyonlarca insan oldu rüldü. İşte bu sıcak savaşın ateşleri içinde, faşizme karşı savaşıma kadınlar da kitleler halinde katıldılar. Birçok ülkede giderek kadın örgütleri kuruldu. 

Bu örgütlerin dilleri, dinleri, içinde bulundukları politik sistem farklıydı. Ama sorunları, istemleri aynıydı. Savaş boyunca da uluslararası dayanışmayı yaşayan ve bunun gereğine inanan bu kadın örgütleri, savaştan sonra birleşmeye karar verdiler. Ve bir kurucu komite oluşturdular. 26 Kasım 1945'de 40 ülkeden 850 delegenin katıldığı bir kongre toplandı. Kurucu komite başkanı olan EUGENIE COTTON kongre sonunda UDKF Başkanı seçildi. 


Uluslararası Demokratik Kadınlar Federasyonu (UDKF) dünyada ilk demokratik kadın kitle örgütüdür. 
Doğrudan anti-faşist savaşımın İçinden doğmuştur. Bu nedenle kadin hakları için savaşım, kalıcı bir 


barış, demokrasi ve toplumsal ilerleme savaşım tile içiçe yürütülmektedir. Böylece Toplumsal savaşımın gelişmesinde önemli bir rol oynayarak, milyonlarca kadının bilinçlenmesine katkıda bulunmaktadır. 


114 ülkeden 129 kadın örgütünü 
birleştiren UDKF ana tüzüğünde kadınları «yurttaş, ana ve işçi olarak haklarını kazanmaları ve korumaları için, çocuklarını güvence altına almaları için; barışın, demokrasinin, ulusal bağımsızlığın sağlanması ve bir arada çalışabilmeleri için; ırk, milliyet, din ve politik görüş ayırımı yapmaksızın» birleştirdiğini söylemektedir. 


Programında ise şu dört istemi işlemektedir. Kadınlar için ESIT-LİK, çocuklar için REFAH,, BARIŞ ve ULUSAL BAĞIMSIZLIK. 

UDKF ayrıca bu istemler dogrultusunda, üye olmayan kadın örgütlerini, gruplarını ve bireyleri de işbirliği yapmaya davet etmektedir. 


işçi sendikc 


1475 SAYILI iS KANUNU- 
NA DEGISIKLIK GETIREN 
KANUN TASARISI TAS- 
LAGINDA DOGUM ÖNCE- 
Si VE SONRASI İZİNLER BİRLEŞTİRİLİYOR 


Taslağın 70. maddesin- de şöyle deniliyor: 

«Kadın işçilerin doğumdan önce 6 hafta ve dogumdan sonra 6 hafta olmak üzere 12 haftalık süre için çalıştırılmaları yasaktır. Bu süreler hekim raporu ile işçinin sag! 
durumuna ve işin özell ği. 
ne göre doğumdan m ve -sonrasi için artti” 4- leceği gibi, doğumuc önce kullanılmayan süreden artan kısım, dogum sonrası süresine ek'enir.» 


İLSAN'DA GREV 
SÜRÜYOR 


İstanbul, (Esentepe'de kurulu, İLSAN İlaç Fabrikasında, işverenin, Petrol-Is Sendikası'na üye olan işçileri çıkartması üzerine 
başlayan grev sürüyor. 26 
Ağustos'ta direnişe, 6 Eylül'de, sendikanın yetki alması üzerine greve çıkan 120 işçiden 70'i kadın. 


TÜRKİYE'DE BİR YIL 
İÇİNDE SENDİKAL 
BASKILAR NEDENİYLE 
BİNLERCE İŞÇİ İŞTEN 
ATILDI 


İşçi sınıfının hızla gelişen ekonomik örgütlenmesi karşısında işverenler insanlık dışı yöntemlere başvuruyorlar, Lokavt ve toplu işten çıkartma. Özellikle ilerici (o sendikaların örgütlendiği işyerlerinde, işverenler uydurma necenlerle topluca işçi çikarmalara devam ediyorlar. 

Kasim ayinin ilk haftasında sendikal nedenlerle birçok işyerinden 800 işçi tepluca atıldı. 


PERU'DA YÜKSEK 
ZAMLAR HALKIN 
DÜKKANLARI YAĞMA 
ETMESİNE NEDEN OLDU 
Yeni zamlar sonucunda Peru'nun birçok kentinde grevler ve gösteriler yapılmıştır, bazı kentlerde gösterilerde yer yer polisle çatışmaların meydana geldiği ve gerginlik ortamının sürdüğü bildirilmiştir. 


BREZİLYA'DA 200 BİN 
METAL İŞÇİSİ GREVDE 

Bir Güney Amerika ülkesi olan Brezilya'nın Sao Paola kentinde işverenin önerdiği yüzde 56'lık zammı az bulan işçiler yüzde 65'lik bir artış istemiyle greve başladılar. 


İNGİLTERE ‚FORD FABRİKALARINDAKİ 
GREV. ALMANYA'YI DA 
ETKİLEDİ 

İngiltere'de Ford fabrikalarında çalışan 57 bin işçi ücret uyuşmazlığı nedeniyle ekim ayında greve başladılar. Grev Federal Almanya'da binlerce 
Türk işçisinin de çalıştığı Ford fabrikalarını calısmaz duruma getirdi. Grev devam ettiği sürece ingiltere'den Almanya'ya yedek parça sevkiyatı durdu. 


İNGİLTERE'DE İŞÇİ 
ÜCRETLERİ 
DONDURULDU 

İngiltere'de işçi ücretlerinin donduru'ması kararı sendikalar tarafından tepkiyle karşılandı. Birçok fabrikada grevler ve iş yavaşlatma eylemleri sürüyor. 


ARJANTİN'DE DEMIRYO- 
LU İŞÇİLERİ GREVE 
BAŞLADI 

Ücretlerinin artması için savaşım veren Arjantin demiryolu işçileri, askeri hükümetin grev yasasını hiçe sayarak greve başladilar. Demiryolu yöneticilerinin hemen isbası yapmazlarsa işten atılacaklari ve tutuklanacakları şeklindeki duyurusuna rağmen işçiler ülkenin en çok kullanılan üç hattında grevi sürdürüyorlar. 


IRKÇI FAŞİST BASKILARA 
KARŞI DAYANIŞMA 
GREVİ 2 
Unilever adlı çokuluslu şirketin İsveç ve Finian- 


diya'daki (o işletmelerinde çalışan toplam 11 bin işçi bu şirketin Güney Afrika işçileri üzerinde uyguladığı faşist baskıyı protesto etmek için direrise geçti. Uluslararası Gıda Sanayii İşçileri Sendikası'nın başlattığı bu dayanışma grevine Avrupa'nın 13 ayrı ülkesindeki Unilever işçileri de katıldı. 


UDKF BİR 
ACIKLAMA 
YAPARAK. 
İRAN'DAKİ SON 
OLAYLARI KINADI 


UDKE, İran'daki son olaylar üzerine şu açıklamayı yayınlamıştır: 

UDKE, İran halkının demokrasi ve refah için yaptıkları gösterilerde, yüzlerce erkek, kadın ve çocuğun trajik ölümlerinden derin endişe duymaktadır. Askeri baskı ve saldırıların kurbaniart arasında, küçük cocuk- 


ları ile beraber bir çok anne de bulunmaktadır. 

UDKF, Evrensel İnsan Hakları, Bildirgesi'nin ilkelerine aykıri olan bu hareketleri kınar. 
İran'da, her zamankinden daha da kudurgan bir hale gelmiş olan baskı ve terörün, derhal son bulmasını talep eder. 

Yeni ve eşki politik tutukluların salıverilmesini ve gösterilere katılanlara karşı sürdürülen misillemelerin sona erdirilmesini talep eder. 

Ülkelerinin refahı için uğraşan çalışkan: İran halkının demokratik haklarına saygı gösterilmesini talep eder. 


27 Eylül 1978 
UDKF 


KADINLARIN SESİ 


ilerici Kadınlar derneği'nden haberler 


SIST SALIA 


o 


A DAŞ PROTEST 


o 


LL YÜKSELİYOR. 1 


KAĞITHANE VE HİSARÜSTÜ'NDE KADINLAR YÜRÜYÜŞ YAPARAK FAŞİST SALDIRILARI KINADILAR 


Her iki bölgede de ilerici kadınlar ANALIĞA SAYGI flaması altında yürüyerek çeşitli istemlerini dil getirdiler ve faşist baskıları kinadılar. 


 KAYNARCA'DAKİ GÜÇ VE 


EYLEM BİRLİĞİ SONUCU ÜGD 


,GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI 


Faşistlerin sürekli saldırı alanı haline getirdikleri (Kaynarca'da bölgedeki ilerici yurtseverlerin kararlı mücadelesi sonucunda. faşistlerin yuvası Ülkücü Gençler Dernegi 1,5 oy sureyie kapatıldı. Kaynarca'lı kadınlar da bu konuda aktif múcadele verdiler. iki kez Kartal Kaymakamligina, bir kez de vulilige giden kadınlar bölgede sık 


sık bildiri dağıttılar, toplantılar yaptilar. Kaynarca'lı ilericiler, ÜGD'nin tamamen kapatılması mücadelelerini sürdüreceklerini bildiriyorlar. 


EDİRNE'Lİ ANALAR VALİLİĞE GİDEREK FAŞİST YUVALARIN KAPATILMASINI İSTEDİLER 


Aralarında İKD Edirne Şubesi üyelerinin de bulunduğu bir grup Edirne'li ana, Edirne'de son günlerde artan faşist baskıları protesto etmek için valiliğe gittiler. Faşistlerce işgal edilmiş bulunan Ergenekon Yurdunun ve çeşitli semtlerde faşist yuvaları haline gelen kahvehane ve binaların kapatılmasını istediler. Analar validen Ergenekon yurdunun ekim ayı sonunda kapatılacağına dâir söz al- 


'smalarina rağmen, henüz bu sözün - İyerine getirilmediğini belirtiyorlar. 


Edirne'li analar valiliği ziyaret ederek faşist saldırıları kınadılar 


lleriei kadınlar derneği adèn haberler 


Macunkoy de düzenlenen gunden bir gorunus 


MACUNKOY'DE 


BIR KUTLAMA GUNU 
DUZENLENDi 


Macunköy'de, okulun yeni yola kavuşması ve Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, İKD Ankara Çankaya Şubesi, Maden-İş ve ilkokulun öğreimenleri ortaklaşa bir kutlama günü düzenlediler. 300 kişinin katıldıgı günde mahalle çocuklarının korosu ve folklor ekibi İGD tiyatrosunun Çıraklar adli oyunu izlendi. Bu olay Macunköy'deki ilerici yurtseverlerin eylem birliğinin sag- 


lanması doğrultusunda bir adım oldu. 
SINOP'TA 


İLERİCİ KADINLAR 
ISCI KADINLARLA 
ELELE 

29 Ekim pazar günü Sinop'lu ilerici kadınlar, SOKSA fabrikasında çalışan işçi arkadaşlarıyla birlikte 


>> MAS! 

İlerici Kadınlar Derneği adına Zülal Kılıç ve Görsel Sanatçılar Derneği adına Gün Gezen basına ve kamuoyuna Şu ortak açıklamayı yapmışlardır: 

«Dünya  Silahsizlanma Haftası nedeniyle İKD'nin, Görsel Sanatçılar Derneğinin de desteği ile gerçekleştirdiği «Çocuklarımıza Savassız ve Sömürüsüz Bir Dünya» adlı çocuk resimleri sergisinde, emekçi cocuklarının yaptığı resimler yer alıyordu. o Özledikleri güneşli, barışçıl bir dünyayı, savaşa olan nefretlerini ve elbette 


bunların yanında yaşadıkları, gördükleri, analarının, babalarının, abla ve agabeylerinin katıldığı 1 Mayıs alanını da çarpici güzellikte resimlerle dile getirmişlerdi. 

İKD'ye ve diğer demokratik 


örgütlere saldırıyı günlük gö- 


revleri arasında sayan tekelci: 


sermayenin sesi Tercüman gazetesi, doğal olarak böylesi barışçı, insancıl bir girişime kirli ellerini uzatmaktan geri kaimadı. Hem de sergiyle ilgili haberi sergi kapandıktan 2 gün sonra yayınlayarak! 


Evet, Bombasına 
Hayir», «Analar Doğurur Faşistler Öldürür», «Yaşasın 1 
Mayıs», «Yaşasın DİSK», «141 - 142'ye Hayır»! Bunlar Tercüman gazetesinin ileri sürdüğü gibi ne beyin yıkamanın, ne de bir «eğitim seferberliğinin» ürünü değil, yükselen demokrasi ve barış savaşımının çocukların belleklerine ve kalemleri- ne yansıyan belgileridir. Görerek, yaşayarak öğrendikleri belgiler. 

Ancak bizi şaşırtan, İstanbul Milli Eğitim Müdürünün bu haber üstüne yaptığı açıklama, Sayın müdür bu olayı «son derece çirkin» olarak niteliyerek, resimleri veren öğretmenler hakkında tahkikat açacağını söylüyor. Barış ve demokrasi- den yana bir kişi olarak bilinen Milli Eğitim Müdürünün de Tercüman'ın kimin sesi olduğunu bildiğini sanırdık. 


«Nötron 


Sergimizden birkaç resmin örneğini ekte sunuyor ve Milli Eğitim Müdürünü sergimizdeki resimleri görmeye davet ediyoruz. 


Sinopta Sóksa 'Fabrikası işçileriyle düzenlenen toplantıdan bir görünüş 


ABONE KAMPANYAMIZA İLGİ BÜYÜYOR 


Sinop'ta dergimize abone kampanyası SÖKSA işçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı ve kadın işçilerin tamamı dergimize abone oldular. Erkek işçiler de eşlerini abone yaparak kampanyaya katıldılar. 
SÖKSA işçilerinin bu ilgilerine teşekkür eder, biz de sınıf savaşımlarında her zaman onlarla dayanışma içinde olduğumuzu bildiririz. 


kreş seferberliği ile ilgili bir toplanti düzenlediler. Toplantıda önce kreş semineri anlatıldı. Daha sonra işçiler kendi hazırladıkları «kreş» konulu küçük bir oyun oynadılar. 
Türküler söylenerek ayranla kisirin yendiği toplantı birlik ve dayanışma duygularıyla sona erdi. 


KADINLARIN SESİ (19) 


ANALAR 


BACILAR 


FAŞİZME KARŞILAR 


18 Kasım 1978 günü «ANALAR, BACILAR FAŞİZME KARŞI MÜ- 
CADELEDE GÖREV BAŞINA» yürüyüşüne ÍKD, DKD, EKB, Dev Güç ve TÖB-DER, TÚTED, GENEL-DER, KÖGEF, iGD istanbul Subele- 


rinin kadın üyeleri katıldı, 


Başkadır önemli günlerin sabahi... 18 Kasım sabahı gibi... 

İstanbul, Edirne, Uzunköprü, İzmit, Bursa, Balıkesir, Bandır- ma, Gönen'de analar bacılar o sabah erkenden uyandılar, koyuldular yollara... Daha uzaktan gelenler yola verdiler gecelerini. Faşist cinayetlere, onların (o arkalarındaki karanlık güçlere «dur» demek için yürüyeceklerdi. Yürüyüş saat ikideydi. Daha saat onda Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndaki buluşma yerinde görevliler birikmeye başlamışlardı. 

Hepsi özenli, tertemiz giyinmişlerdi. Güleç yüzlerinde belli belirsiz bir heyecan seziliyordu. Tüm kafalarda tek bir soru: «Acaba yürüyüşe katılım nasıl olacak?» Tüm yüreklerde tek dilek: «Binlerce binlerce olmalıyız... Binlerce ağızdan haykırmalıyız; FAŞİZME GEÇİT YOK». 

Saat on bir, on iki... kalabalik büyüyor, heyecan, kuşku azalıyor... Evet, saat birde binlerce, binlerce oldu analar, bacılar Borbaros'ta. 

Saf sof dizildiler, ellerinde pankartlarla, flamalarla. 


KADINLARIN SESİ (12) 


AAN 


142'ye hayır», 


«YASASIN KADINLARIN FA-ŞİZME KARŞI EYLEM BİRLİĞİ» flaması en öndeydi. Çünkü bu yürüyüşü İKD'nin çağrısıyla bir araya gelmiş; diğer ilerici kadın örgütleri ve (demokratik derneklerin kadın üyeleri ortaklaşa gerçekleştiriyorlardı. 
Anti-faşist, anti-emperyalist güçlerin eylem birliğinin bir ör- 


neğini verecekti analar, bacılar. 
«Faşizme geçit yok», «141 - 


«Ülkü Ocakları, 


«Katillerden 
«Toplumsal 


ÜGD kapansın», hesap sorulsun», anlaşmaya hayır», «Yolumuz işçi sınıfının yoludur», «Üslere el konsun, Amerika defolsun» belgilerini haykırarak yürüdü 

Ciddi, disiplinli, inançlı yürüdüler. Binlerce ağızdan haykırdilar : «FAŞİZME GEÇİT YOK», «FAŞİZM ANALARIN SİPERİNİ ASAMAYACAKTIR». Biliyorlardı ki, kitleler çığ gibi büyüyüp, 


alanları doldurursa, kitleler örgütlü gúc olurlarsa fasizm ge- 


Yüz binleri görmüs, Kanlı Pazar'ları, kanlı 1 Mayıs’ları yasamıs alan, sayıları az da olsa anaları, bacıları saygıyla kucakladı. 

Cünkü onlar iki kez sömürülen binlerce yildir horlanan, hayatı iki kez yaratan, yürekleri evlät acısıyla yanan kadınlardı. Cúnkú onlar, bebeleriyle, nineleriyle dúsmúslerdi yollara, bir olup fasizme gecit vermemek icin. 


SASS ASS SSS 


.. rs 


demokratik kadin etinin eylem birligi 


"A 


ileriel kadınlar derneği'nden haberler 


KREŞ ÇALIŞMALARI ÜRÜNLERİNİ VERİYOR 


İKD Zonguldak Şubesi, kurulduğu günden beri, Bölge Çalışma Müdürlüğü ile ortak çalışma içine girerek, kanun gereği emzirme odası ve kreş açması zorunlu olan, ama buna uymayan işyerlerini ihbar etmiş ve, sürekli takip edilmelerini sağlamıştır. Bu. çalışmalarının sonucu olarak Zonguldak'ta en büyük işyeri olan 800'den fazla kadinin çalıştığı EKİ işyerinde kreş açılıyor. Ayrıca İKD'nin ülke çapında açmış olduğu kreş kampanyası da hızla yürütülüyor. 


İKD BALIKESİR ŞUBESİ ÖĞRETMEN KOMİSYONU KRES İÇİN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİ 


Öğretmen Komisyonunun açtığı imza kampanyasına 250'ye yakın öğretmen kadın katıldı. Dilekçeler Milli Eğitim Müdürlüğüne götürülerek, kreş yeri gösterilmesi ve gerekli girişimlerin yapılması istendi. Milli Eğitim müdür yardımcısı Ziya Özdemir, Sağlık Bakanlığı ile de ilişki kuracağını belirtti. 


SISLI KUŞTEPE'DE KRES BİNASI YAPILIYOR 


Kuştepe Temsilciliğinin girişimiyle, bölgede: başlatılan kreş çalışmaları ürünlerini vermeye başladı. Mahalle muhtarının da yardımı ile, gösterilen alanda kieş binası yapılmaya başlanıyor. 

* Şişli Şubesi üyeleri kasım ayında da başarılı bir çalışma sürdürerek kreş kampanyası için 3000 imza topladılar. Böylece Şişli Şubesinin topladığı imza sayısı 8500'e ulaştı. 


e İzmir Şubesi 10 Kasim'da bir basın toplantısı düzenleyerek topladığı 7 binin üzerindeki imzayı basına bildirdi. 


İzmir Şubesinin kreş kampanyası ile ilgili açıklama yaptığı basın toplantısı 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Dergimiz Gaziosmanpasa meydanında satılıyor 


DERGİMİZİN 
MİLİTANCA SATIŞI GAZİOSMANPAŞA'DA 
DA YAPILIYOR 


Gaziosmanpaşa Şubesinin düzenlediği satış, çok sayıda kadınin katılmasıyla yapıldı. Dergiyi satanların arasında yaşlı kadınların da bulunması ve «MHP VE ÜLKÜ OCAKLARI KAPATILSIN», «FAŞİST YUVALAR DAĞITILSIN» gibi çeşitli belgilerin yazıldığı pankartların taşınması çevrede ilgiyle karşılandı. 


GAZİOSMANPAŞA ŞUBESİNİN ADRESİ DEĞİŞTİ 
Şubenin yeni adresi şöyledir: 
Küçükköy Yolu, No. 12 
Gaziosmanpaşa/istanbul 


KARTAL 
EYLEM BİRLİĞİ 
GREV YERLERİNİ 
ZİYARET ETTİ 


İKD Kartal Şubesi, İGD Kartal Şübesi, TİP Kartal İlçesi, TÖB-DER Kartal Şubesi, Maden-İş 4. Bölge, Maltepe ve Gülsuyu Halk Odaları, Tugayyolu Kültür Derneği, İşçi Kultur Derneği ve Genç-öncü Kartal Şubelerinden bir grup, bölgedeki Malazlar ve Teknik Çelik grevcilerini ziyaret ettiler. Bayramın üçüncü günü yapılan bu ziyarette, işçilerin bayramları kutlandı, eylem birlikleri ile ilgili bilgi verildi ve dayanışma duygulari iletildi. 


ilerici kadınlar derneği'nden haberler 


UDKF, üye örgütlerine bir yazı yollayarak, UÇY ve 1979'da toplanacak Dünya Konferansı çalışmalarına katkıda bulunmak üzere bazı konularda daha etkin çalışmalar yapmalarını istemiştir. 
Aşağıda bu yazının bir özetini sunuyoruz : 


Değerli dostlar, 

1978 - 1980 çalışma dönemi içinde, bu mayıs ayında Moskova'da toplanan UDKF Konseyi, UÇY çalışmalarına özel bir önem vermiştir. Bu çalışmalar arasında 1979'da toplanacak olan «Tüm cocuklara barışçıl ve güvenlikli bir gelecek» adlı Dünya Konferansı da vardır. Bu Dünya Konferansı, BM Kadın On Yı- 


ZONGULDAK TA 
YURUYUS 


IKD Zonguldak ve Caycuma Subelerinin de aralarinda bulundugu 
27 demokratik kurulus 18 Kasımda 
bir miting yaparak Türkes'in, kongresi nedeniyle Zonguldak'a gelişini protesto ettiler. 


UDKF'nin Çocuk Yili 


için çağrısı 


lı Uluslararası Komitesi tara- den silinmesi için dayanışma fından düzenlenmektedir. etkinliklerinin arttırılması. 
UCY ve Dünya Konferansı — BM tarafından, çocuklaçalışmalarına katkıda bulun- rın hak ve çıkarlarını korumak üzere tüm üye örgütle- yacak ve yasal olarak baglarimizi aşağıdaki etkinliklere yıcı olacak bir anlaşmanın hız vermeye çağırırız: kabul edilmesi için önayak — Silahsızlanma yarışına olmak, son verilmesi için ve BM Ge- — Parlamento, hükümet nel Kurulu'nun, Güvenlik Ku- ve diğer karar organlarını, rulu daimi üyesi olan devlet- çocukların durumunu düzellerin askeri harcamalarında tecek somut önlemler alma- 
% 10 kısıtlama yaparak, bu ya çağırmak. 
paraların kalkinmakta olan — Yerel, ulusal ve bölgeúlkelere, özellikle cocuklara sel düzeyde, UCY temasları yardım icin ayrılmasına ilis- üzerinde etkinlikler düzenlekin kararının uygulanması mek, bunlara katılmak ve icin savasıma hiz vermek. UDKF’yi bunlardan haberdar — Sómurgecilik, yeni-so- etmek. 
mürgecilik, faşizm, ırkçılık, apartheid ve tüm ırkçı ya da Miriam Vire-Tuominon ulusal baskıların yeryüzün- Genel Sekreter - UDKF 


İKD'NİN 26. ŞUBESİ KIRIKKALE'DE AÇILDI 


Kırıkkale Şubesi, 4 Kasım aa dernek binasında yapılan bir tö- : renle agildi. Acilis tórenini duyurmak icin isyerlerinde, okullarda ve mahallelerde geniş ölçüde davetiye dağıtıldı. Ayrıca Belediye hoparlöründen de toplantı duyuruldu. 

Şube Başkanı Asiye Duman'ın konuşmasından sonra, devrim şehitleri anısına bir dakikalık sâygı duruşunda bulunuldu. 
Maden-İş, 5. Bölge Temsilcisi de bir konuşma yaparak dayanışmalarını dile getirdi. Dernekte bir ide resim sergisi düzenlenmişti. 

İKD'nin çalışmalarını yansitan‘bu sergiyi de gezen davetlilere, daha sonra börek ve kısır ikram édildi. 


i , Kasım ayı başında Devrimci De-DİYARBAKIR DA mokratik Kütür Derneği'nin Mer-GUC VE EYLEM kez Şube kongresi yapıldı. Kong- 

A ER reye İKD'yi temsilen Güney-doğu BIRLIĞI bölge sekreteri ve Diyarbakır Şube GELIŞİYOR başkanı Reva Ozan katılarak bir 


konuşma yaptı. Konuşmada günümüz koşullarında güç ve eylem birliğinin önemi vurgulandı. 


DİYARBAKIR'ın ALİ PAŞA SEMTİNDE İKD TEMSİLCİLİĞİ AÇILDI Diyakbakır'ın semtlerinde, merkez köylerinde, ilçelerinde ve ilçetere bağlı köylerde çalışmalarını sürdüren İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ, geri biraktirilmis ve yoksul-emekçi halkın yaşamını sürdürdüğü Diyarbakır'in Ali Paşa Semtinde 9 Kasım 1978 günü 60 


“uye ile temsilcilik açmıştır.” 


Açılış, bugüne değin tüm çaba ve özverileriyle katkıda bulunan semt halk: tarafından kıvanç ve coşku ile karşılanmıştır. 
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Me e A A AA N ee 


nat=sanat=sanat=sanat=sanat=sanat sanat=sanat Siimeyra Cakir saziyla mucadelemize güc 


SUMEYRA CAKIR ¡LE 
BIR SÖYLESI 

Bu ay size türküleriyle yakından tanıdığınız, sesini dünyanın birçok ülkelerine duyurmuş, örgütlü kadın hareketinin içinde 


yerini almış, bir kadın sanatçıyla, Sümeyra Çakır ile yaptığımız söyleşiyi sunuyoruz : 


rası yazılmış. 
konusu kısaca şöyle : 


Oya, 12 Martta Adana’- ya, sürülmüş bir siyasi. 
Sürekli polis kontrolünde. 
Adana'da Hüseyin adlı bir avukat ile tanışır. Arkadaş olurlar. Hüseyin ilericiyim diye geçinen, aslında çıkarcı bir insandır. 
Bir gün, Hüseyin'in kuzeni, ilerici öğretmen Mus. 
tafa, siyasi bir nedenle yattığı cezaevinden aniden salıverilerek Adana'- ya gelir. Hüseyin ile Mustafa, Oya'yı da alarak dayıları Ali'nin evine akşam yemeğine giderler. Dostça süren sohbetin tam ortasında kapı aniden acihr ve içeriye polisler doluşur. Ev basılmıştır. Oya, Hüseyin, Mustafa, Ali ve evdeki diğer erkekler emniyete götürülürler. Çeşitli baskı ve aşağılama yöntemleri altında yapılan sorgu bütün gece sürer. 
Gecenin «Safak»inda ser- 


SEVGİ SOYSALI ANIYORUZ sufuk 


«Şafak» 12 Mart son- 
Romanın 


best bırakılırlar. 
başlangıç olacaktır. 

Romanda faşizmin tüm baskı ve iğrenç uygulamaları, bunun insanlar üzerindeki çeşitli ruhsal etkileri çok iyi anlatılıyor. 
Bir aile sohbetinin «gizli toplantı» diye basılması, dayak, hakaret, asagila- ma, sürekli tedirginlik, huzursuzluk, v.s.... Ancak tüm bunlara karşın, direnmek, ayakta kalmak, benliğini korumak, moralini yüksek tutmak. 


Şafak 


— Kısaca özgeçmişiniz- den bahseder misiniz? 

Edirne'de doğdum: Mimarlik öğrenimi yaptığım sırada İstanbul Belediye Konservatuarı ses eğitimi bölümüne devam ettim. 
Daha sonra Ruhi Su ile 5 
yıl saz ve türküler üzerinde çalıştım. 

Pek çok ilimizde, ayrıca İngiltere, Fransa, İsveç, Almanya ve Yunanistan'da konserler verdim ve demokratik kuruluşlarin düzenlediği «gece»lerde söyledim. 

Ruhi Su ve Dostlar Korisu ile birlikte «El Kapıları» plağı ve koro calismalarına katıldım. 

— Halk türküleri üzerindeki düşüncelerinizi öğre- 


1936. 1976 


SEVGİ SOYSAL 


wen 


«Sanat=sanat=sanat=San 


katiyor 


nebilir miyiz? 

Halk türkülerimiz yüzlerce yıldır halkımızın dilinde. sürüp tazelenmiş, 


zengin bir söz ve müzik kaynağıdır. Onlarda öz- 


gürlüğe, insanca yaşama, barışa özlemi bulursunuz. 
Halk türkülerindeki bu ileri düşünce ve duyguları aramak, ortaya çıkarmak, söyleyiş ve ifade olarak geliştirmek, yapmaya çalıştığım işlerden biri. Bununla birlikte uluslararası işçi sınıfı şarkılarını ve yeni besteleri de söylemek istiyorum. 
— Türkiye'deki ilerici kadın hareketi hakkında ne düşünüyorsunuz? 

İlerici Kadınlar Derne- 


ği'nin çalışmalarını be- | 


Ölümünün 2. yıldönümünde andığımız Sevgi Soysal, günümüz Türk ro; manının tanınmış yazarlarından biri. 

Sevgi Soysal, roman ve hikâyelerinin konularını toplumsal olaylardan al- 


nimsiyorum. İKD eşitlik, toplumsal ilerleme ve bans için kadınlarımızın haklı sesini yükseltiyor. 
Güç birlikten doğar. İKD haklarımızı aramada ve savunmada örgütlü gücümüzdür. Tüm kadınları 
IKD'ye üye olmaya çağırıyorum. 


TOLSTOY 


1828_1910 


Z- 


Bu yil 150. doğum yıldönümü kutlanan büyük Rus yazarı Leo Tolstoy'u televiz- 


i= 


de 


Televizyon cocuklarımızı nasıl etkiliyor ? 


Çocuklarımız, canlarımız dedigimiz, adam olsun diye didinip uğraştığımız çocuklarımız. Bu düzenin sancısını en çok çekenler. Şu televizyondan da en çok onlar zarar görüyor. Akşam oldumuydu milyonlarca küçük göz dikiliyor ekrana; O genç, her Şeyi anında kapan beyinler doluyor Kung-Fu'larla, Küçük Ev'lerle, jiklet reklamlarıyla. i 

Ertesi gün bakıyorsu- BE nuz ellerde oyuncak tabancalar, mahallenin çocukları Ko!ombo'culuk oynuyor. Küçük kız annesine Soruyor: «Anne neden babam Lora'nın babasi gibi değil, o bizimle konusmuyor?». «Eviädım baban yorgun.» Anlar mı artık. 

O görmüs bir kere Lora’ların bes parasız da olsalar mutlu olduklarını. Onlara anlatsan da anlamazlar ki böylesine mutlulukların filmlerde olduğunu. 
Kung-Fu'nun bir darbeyle etrafı süt liman ettiğini. 
Çocuğun şimdi aklı fikri döğüşmeyi öğrenmekte. 

Şu bilimsel olarok da ispatlanmış; çok vurdulu - kırdılı filmlet seyreden çocuklar saldırgan oluyorlar. Reklamlar ise çocukları gereksiz tüketime itiyor. Birçok aile çocuklarının bu istemlerine cevap 


mıştı. Faşist baskılar, savaş, barış, kadının toplumdaki yeri, insanlar arasındaki ilişkiler, sevgi, islediği konulardı. Sevgi Soysal'ı sevilen ve okunan bir edebiyatçı yapan da işte bu özelliğiydi. 

En önemli eserleri; 

Yürümek ‘(roman), Yenişehirde bir öğle vakti (roman), Şafak (roman), Barış Adlı Çocuk (öyküler), Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu (12 Mart anıları). 


yonda seri film olarak izle- eremivor d ocukdiğimiz «SAVAŞ ve BARIŞ» veremiyor. Bu da çoc 


adlı filmden tanıyoruz. Eser- ları hırçın, kompleksli yalerinde Büyük Ekim Devrimi- pıyor. 
ni hazırlayan koşulları ger- Şimdi diyeceksiniz ki, «Şu televizyonun hep zaçekçi bir biçimde yansıtmış- rarı var da hiç yararı yok mu?» Var elbette var. Bir tır. Devrim öncesi Rusya'da kere çocuklarımız çok şey öğreniyor televizyondan. 
köylünün, işçinin, devlete, Görüyorlar, duyuyorlar, düşünüyorlar. Bizlerin daha kn a sn sn yeni öğrendiği şeyi küçücükken onlar biliyor. Şaplanda anlatmış, saray a- Şırıp kalıyoruz. «Televizyon çocuğu iste ne olacak.» 
ristokrasisinin pisliklerini a- diyoruz. Televizyonun yararını yadsımıyoruz. Ama, büyükler için bile zararlı olan programlar, onların 


çıkça dile getirmiştir. 
Önemli eserleri: Anna Ka- her şeyi süzmeden alan beyinlerinde daha kötü etkilere yol açıyor. 


renina, Diriliş, Savaş ve Barış'tır. Ve bizler anayız. İsteriz ki, çocuklarımız hep iyi şeyler öğrensin. Geleceğin toplumunu kuracak olanlar en iyi şekilde yetişsin. Onun için çocuklarımıza zarar verecek her şeyin karşısında olmak bizim analık görevimizdir. 
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7 KASIM 


BARIS VE DOSTLUK GECESI'NDE BÜYÜK EKİM DEVRİMİ'NİN 
61. YILDÖNÜMÜ KUTLANDI 


4; 
7 Kasım gecesi binlerce ilerici, devrimci, yurtsever Büyük Ekim 
Devrimi'nin 61. yılını kutlamak üzere: Spor ve Sergi Sarayı'nı heyecanla 


doldurdular. 


Gecede Ekim Devrimi'nin dünyayı, insanlığın tarihini nasıl değiştir- 


diği özlü bir biçimde anlatıldı. 


Biçimce iddiasız, yalın fakat özce yoğun bir gece oldu. Salonu doldüran binlerce inançlı yürek programla adeta bütünleşti. Onlara izleyici denemezdi. Görev alanlarla birlikte gerçekleştirdiler geceyi. Halkların kardeşliğini simgeleyen değişik ulusal folklor ekipleri alana birlikte çıkıp oyunlarını sergilerken, salon kardeşlik duygularıyla coşuyordu. 

Sovyetler Birliği'ne, sosyalizme saldıran faşist Alman orduları belgesel filmde yansırken yükselen nefret, faşizmi kahredecek güce ula- 


şıyordu. 


Hele, Büyük Ekim Devrimi'nin yaktığı ateş diğer sosyalist ülkelerin meşalelerini tutuştururken, sanki salonda binlerce yürek de birlikte tutuşuyordu. Dakikalarca ayakta alkışlanan, dünya sosyalist sistemini simgeleyen bu son gösteriyle gece bitene dek salondan tek kimse ay- 


rılmamıştı. 


KADINLARIMIZ SIYASAL HAKLARINI 


NEDEN KULLANAMIYOR ? 


Ülkemizde kadınların «özgürce» seçme ve seçilme hakkına kavusmaları 5 Aralık 1943 tarihine rastlamaktadir. 3 Nisan 1930'da tanınan Belediye seçimlerine katılma 


hakkından sonra kadınlar, 1934'de, 


parlamentoya 13 milletvekili ile girmiş bulunuyorlardı. 

Kadınların parlamentoya girmeleri ile yıllardır süregelen tutsaklık zincirleri biraz olsun kırılmış olmakla birlikte, yine de eşitliğin tam anlamıyla sağlanmamış olduğu ortadadır. 

Bugün TBMM'de ancak 2 kadın 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milletvekili vardir. Zira milletvekili veya senatör seçilebilmek için her şeyden önce ön seçimlerde harcanabilecek parası olmak gerekmektedir. 


Günümüzde Türkiye'nin herhangibir yerindeki bir kadının, özellikle kırsal alandaki ve işçi kadın: ların zor yasamá şartları altında okuma yazmayı bile zor öğrenebildiklerini yâ da hiç öğrenemediklerini düşünecek olursak, bu hakkın eşit olarak kullanılamadığını söylemeye gerek Kalmasa gerek. 


dostlardan mektup 


CEVRE SAĞLIĞINI 
TEHDİT EDEN 
BİR. İLAÇ 
FABRİKASI VAR... 


Evet; Fako bir ilaç fabrikasıdir. İnsan sağlığına katkıda bulunması, hastalara şifa olması için çalışan bir kuruluş olması gerekir. Oysa biz, Fako fabrikasinin yanında oturan Gültepeliler bunları düşündükçe acı acı gülüyoruz. Çünkü Fako bizlerin sağlığına katkıda bulunması gerekirken tam aksini yapıyor. İlaç (artıklarını ve zehirli maddeleri, semtimize dökerek bizleri yavaş yavaş zehirliyor, ölüme gönderiyor. Yalnız zehir olsa belki tahammül edeceğiz. Ancak korkunç gürültüsü- ne tahammül etmek olanaksız. 
Zehiri bırakın insanları, çevredeki ağaçları bile kurutuyor. Oturduğum evin bahçesindeki ağaçların çoğunu Fako'nun zehiri kuruttu. Fako'nun öldürdüğü çocukların sayısını bilemem ama bir tanesini (hatırlıyorum. 
Gültepe halkı, çocuğun ölümü ardından, fabrikayı protesto eden bir yürüyüş yapmıştı. Fakat hiç bir netice alınamamıştı. 
Çünkü Fako'nun patronu fabrikanın kapanmasını isteyen semt halkına, «Ben bu mahalleyi kaldırırım, yine de fabrikayı kapatmam» demişti. O zaman ilgili makamlara bildirilmesine rağmen hiç bir netice alınamamıştı. 
Gültepelilerin ara sıra çeşitli yayin organlarına başvurmaktan . 
başka yapacakları bir şeyleri kalmamıştı. Çünkü anlamışlardı ki bu düzende, parası olan kapitalistin istediği olurdu, öyle de oluyor. Fako artan zehiri ve gürültüsüyle devam ediyor. Hatta son zamanlarda bir de yağmur yağdırmaya başladı. Evet yanlış anlamadınız. Fako artık yağmur da yağdırıyor. Zehir saçan yağmur. Çamaşırları kurutmayan; ağaçları kurutan yağmur... 


GÜLEFER BİNGÖL 


bilmece bildirmece 


SOLDAN SAĞA : 

1 — Koyunlar, kuzular karnını onunla doyurur 2 — İhtiyaçtan az üretilir, az ve zor bulunur. 3 — Çocukların zihinsel faaliyetlerini geliştiren, bazı çocukların yalnızca vitrinden seyrettikleri araçlara verilen isim 4 — Evde de yapabi- - leceginiz bir yapıstırı türü. 
YUKARDAN AŞAĞIYA: 

1 — Eskiden kullanılan bir silah 
türü 2 — (Tersi) Seçimlerde kullanılan 3 — Öğrenim görülen yer 
4 — (Tersi) Deli 5 — Türkiye 
Cumhuriyeti. 
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GEÇEN BULMACANIN ÇÖZÜMÜ SOLDAN SAGA: 1 — Dünya, 2 — Ant, 3 — Baris, 4— Zor, 5 — İnat, 
6 — kO, > 

YUKARDAN AŞAĞIYA: 1 — ab, 
2 — Nazi, 3 — Nötron, 4 — Irak, 


5 — Fas, Top 


“MUTLU OLACAKSIN, 


MADEN-İŞ 1979 ÇOCUK YILI İÇİN «RESİM-YAZI VE ŞİİR» YARIŞMASI DÜZENLEDİ 
Maden-İş Sendikası 1979 Uluslararası Çocuk Yılı nedeniyle «Ben Bir Emekçi Çocuğuyum» konulu bir yarışma açmıştır. Yarısmaya Maden-İş üyesi 90 bin işçinin çocukları katılacaktır. İ- ki yaş grubu ve üç dal üzerinden yapılacak yarışmada büyük ödül kazanan 6 çocuğa «Maden-İş Bursu» açılacaktır. 3 yıl 
sürecek bursların toplamı 162 
bin lira olacaktır. Yarışma sonucunda dağıtılacak tüm ödüllerin toplamı ise 1 milyon lirayı aşacaktır. 


Bu yıl, yani 1979 yılı, dünya çocuklar günü olarak kabul edilmiştir. Ancak bu sosyalist ülkelerdeki çocuklar için daha mutlu ve neşeli bir bayramdır. Çocuklarin hiç bir derdi yok oralarda. Ya biz sanki gülmeyi bilmeyen çocuklar. 
Neden biz de onlar gibi anlamlı gülümseyemiyoruz? Niye ben gülemiyorum? Bu ülkede bulunduğum için suçlu muyum? Okuldan çıkınca ben hiç gülmem. Çünkü biz okumuyoruz. Okutuluyoruz. Zorla. AHLÂK, SOSYAL, FEN, MATEMATİK, BEDEN, hele o EV EKONOMİSİ dersleri boş lâflar, bizi eğitmiyorlar. Sonra da «seni tembel seni, 


niye problem çözmedin? Niye ay konusunu incelemedin?» «Yurtta barış, dünyada barış». Nerede barış? Ülkede sağladık da, dünya kaldı. 

Ama öyle günler bekliyorum ki. Güneşli mutlu günler. Sizlere sesleniyorum mutlu çocuklar. Siz gökten düşme mutlu olmadınız. Hepiniz bir mücadele verdiniz. Şimdi ise benim gibi mutsuz çocuklara sesleniyorum. Biz de el ele verelim, birlikte getirelim barışı, özgürlüğü. İşte o zaman biz de oynayabiliriz. Mutlu ülkedeki çocuklar gibi. Savaşsız, sömürüsüz bir dünyada! 


Mutsuz ülkenin mutsuz çocuğu. 
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SERKAN YILDIZ 
Cengiz Han İlkokulu 1/A 


KAD I LARIN SESİ 


Yİ DÜŞÜN KIZIM! BK ADAM BIR iş BILE BULAMAD), SENİN ÖĞRETMEN AASIN EV KIRASINA YETMEZ 

KENDINI ATEŞE ATMA: 


OĞLUM PIYA- 
SAGOK KÖTÜ. DURU- 
” MUMUZ SIKIŞIK: ANCAK 


bu gençler evlenmeye, kendilerina yeni Dir hayat kurmay a 
| karar verdiler. Ama sorunları büyük. öncelikle Bnuilyon işsiz 
arasından is bulmaları Gere kiyor. 


YOKSA Is Mi BEGENHI- 
YORSUN ? PARASIZ N'APARIZ? 


| PAMATI. DAMATL. HALA 15 gunman. G 
PEKİ NEYLE EV TUTACAKSIN, DAYAYIP DO-SEYECEKS(N ? 


NA 
3 
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Bir yandan IE 
Konu komgunun , Qs dayanmak zorundalar. 


3 EVLENMEYE KARAR VERDİĞİ MİZDEN 
LE CARA 
3 ‘ IR SORUNU HALL : 
KIR ALI YAMA Z SINIZ KENDİMİ ON YIL YAŞLANMIŞ 


HE SSEDİYORUM :-. ACABA 


) 
esya almak ilim * 
mu Haka borca. 
ajmace kler. 


SANIZ BIR AY SONRA (SE BAS LIYABILIRSIMZ. ISE, YENI g BAŞLAYANLAR ONCE BIR DE- 
(2 NEMEDEN GEÇER- 
LER. SONRA... 


Of ae be 
Ti 
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Ya asgori ücretle geGiameye yan açlığa ,yadaişsızlğe mahkum olocaklar. A lokk lari ücre 


; 
timing yada yarısını ev Sahibine verecekler. Beslenecek, gi inecek çocuk buyutecek ler. ' au MUTLU OLACAKLAR Í 


KADINLARIN SESİ 


Kiirtaj nedir 


1-3 aylık hamile bir kadinin cerrahi yollarla cocuóunu aldırmasına kürtaj denir. Kürtai rahim içinin bir kúretle girilerek henúz cok ufak bir kan yumağı halinde olan çocuğun tıbbi yöntemle alınması ve hamileliğin sona erdirilmesidir. 


KÜRTAJ NE ZAMAN UYGULANABİLİR? 

Kürtaj ülkemizde genellikle kalp, ciğer ve “öbrek hastalığı taşıyan, doğum yaparsa yasamı tehlikeye girecek olan kadınlara ve bebeğin rahimde öldüğü durumlarda uygulanır. 
Ülkemizde bu koşulların dışında kürtaj uygulamak yasalara aykırıdır. Fakat bilinmektedir ki, bunların dışında da istenmeyen gebeliklerin sonlandırılmasında birçok kadin-dogum uzmanı hekim muayenehanelerinde sağlıksız ve yetersiz koşullarda kürtaj işlemini gerçekleştirmektedir. 

Sosyalist ülkelerde ve birçok gelişmiş kapitalist ülkede ise ailelerin uygun gördükleri zamanlarda ve istedikleri sayıda çocuk sahibi olmaları için her türlü doğum kontrol olanağı sağlandığı gibi, onun yanında kürtaj da. yasalarca en son doğum kontrol olanağı olarak serbest bırakılmıştır. 
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KURTAJ SAGLIGA ZARARLI MIDIR? 

Hayir, kürtaj asagida sayilan kosullarda uygalanırsa sağlığa zararlı değildir : 

1. Bir sağlık merkezinde, ameliyathanede bir hekim tarafından yapılmalıdır. 

2. Ameliyat niteliği taşıdığı için mikropsuz ve temiz alet edevat kullanılmalıdır. 

3. Hamileliğin ilk 3 ayında yapılmalı, ondan sonraki aylarda zararlı olabileceği unutulmamalıdır. 

Kürtaj bu koşullarda yeni evli ve ilk kez hamile kalmış kadınlarda bile zararlı değildir. 
KÜRTAJ NE ZAMAN SAĞLIĞA ZARARLIDIR? 

Yasalara aykırı olduğu için halen özel muayenenanelerde yetersiz ve pis aletlerle ve sagliksiz kosullarda yapıldıgı zaman zararlıdir. Kadınların evlerde kocakarı ilaçları uygulayarak firkete, kürdan, tel ve çöplerle gebelikten kurtulma cabalan da onların sakat kalmalarına ve hatta ölümlerine neden olur. 
SONUÇ : 

Ana ve babaların ancak istedikleri ve en iyi yetiştirebilecekleri sayıda çocuk sahibi olmalarını sağlamak için doğum kontrolünün bútün diğer yöntemleri kullanıldıktan sonra kürtajın da devlet eliyle ve en sağlıklı şekillerde uygulanması gereklidir. 


GÖRÜLEN HASTALIKLAR 


« 
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ULKEMIZDE BESLENME YETERSIZLIGINDE 


KANSIZLIK 

BELIRTILERI NELER YEMELİ Genel yorgunluk Et ve ciğer Çarpıntı Meyve iştahsızlık Yeşil sebzeler Hazımsızlık 

ZAFİYET 

Büyüme azlığı Süt, peynir Zayıflık Et, balık 
Kaslarda erime Yumurta Hareketsizlik Baklagiller Sinirlilik Patates 

Saç dökülmesi Tereyağ 

Deri Pullanması 

GUATR 

Boyun şeklinde değişiklik Balık 

Geri zekâlılık Deniz ürünleri Sağır-dilsizlik iyodlu tuz 


A 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ağ 


bulmaca 


SOLDAN SAGA: 

1 — İlerici kadın hareketinin günümüzdeki en önemli belgilerinden . biri. 
2 — Günümüzde geçinmeye yetmeyen aylık ödenti. (Tersi) Tok değil. 
Yabancı dilde bir kadın ismi. 3 — (Tersi) MC húkümetlerinin kendilerinden olmayan devlet memurlarına uyguladıkları. (Tersi) Elbiselerin şeklinin bozulmaması için kullanılan bir araç. Yeterli olmayan. 
4 — En yüce değer. Yavru yetiştirecek duruma gelmiş olan. (Tersi) Bir takı. 5 — Bir bağlaç. Hayvan evi. 6 — Bir emir. 
Hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen ilaç. Vukuat. 
Acı belirten bir ünlem. 
7 — Tehlike işareti. Bir 
hayvan. Bir işin ustası. 
8 — Bir çiçek. (Tersi) Uzaklık ifade eder. (Tersi) İlâve. 9 — Yoğurttan yapılan içecek. 10 — (Tersi) Çok değil. Er kisi. (Tersi) Birisine geçici olarak bırakılan şey. 11 — İspanyol boğa güreşçisine verilen ad. Filistin Kurtuluş Örgütü liderinin soyadı. 


YUKARIDAN AŞAĞIYA: 
1 — Kapitalizmin en son 
aşaması. 2 — (Tersi) Hay- 


KADINLARIN SESİ (22) 


van yakalama isi. Bir góz rengi. Anadolu Ajansi'nin simgesi. 3 — Mikroskop aletlerinden biri. lyi. 4 — Halk sairi. Oy. 5 — (Tersi) Eski dilde su. (Tersi) Genis degil. 6 — Geometride bir terim. Górev. (Tersi) Evin bölümü. 7 — Edalı. (Tersi) Bir bayan ismi. 8 — Bir soru. Bir hayvan. 9 — Ortasına bir harf gelince bal yapan hayvan olur. Rey. 10 — Faşist ideolojinin belirgin bir özelliği. Uzaklık ifade eder. 
11 — (Tersi) Baş değil. Ameliyatlarda bayiltmak iein kullanılan ilac. 12 — Hastanelerde sinir hastalıklarının tedavi edildiği bölüm. (Tersi) En kısa zaman. 13 — Bir nota. (Tersi) Faşist İran Şahının son karısının adı. 14 — Emperyalistlerin saldırgan örgütünün adı. Bir renk. 
Eski dilde su. 15 — Devrimci Şairimiz, 


GEÇEN SAYIDAKİ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ SOLDAN SAGA; 1— Bang özgürlük, 2— Acı, Aka, Ma 3— Semra Özdamar 4—Km, Bar, 5— isaş, nO. 6—VI, Tr, rA. 7— Ev, Ok, En. 
8—zE, lt, 9 — Üs, Erk 10 — Liseli tolebe 11 — Eceli, 12 — Muallime, Ad. 13 — Ak. Mta, Ago. 
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1— Baskı ve zúlum. 
2 — Acem şivesi, Ün. 3—riM, sraK, Reşadiye, 
5 —şrA, Lale, 8 — Öge, All, 7 — tO, Tbmm.8 — 
Gaddar koco, Et, 9 —ükA, IE, 10 — Ram Kreş, Ece. 11— Ab, An, Ebe. 12 —Ümran, ireloG, 
13 — aK, rösalK, IdA. 
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BIBER TURSUSU 

Malzemeler: 2 kg. kücük sivribiber, 1 bag sarmisak, tuz. 


Yapılısı: Yikadiginiz biberlerin saplarını kesin. 
Temiz igne ile birkac yerinden delin, kavanoza dizerken aralarına soyulmus sarmısak serpin, üzerine gıkacak kadar tuzlu su koyup, en üstüne de üzümü çöpleri ile sıkıp koyun. Bir tutam şeker atin (biberlerin daha iyi sararmasına yarar). Bir ağırlıkla bastırın ve kavanozun kapağını kapatın. 


ER 


KÖTÜ KOKAN TAVALAR 


Özellikle balık pisirdikten sonra tavalar gok kötú kokarlar. Bundan kurtulmak icin; demledikten sonra içmediğiniz cay posasını çöp tenekesine atmayiniz. Kizarimadan sonra bunu tavaya koyunuz, biraz su ilave ederek, kuvvetli ateste kaynatiniz. 
Ayni metodu sogan kavurdugunuz kaplara da uygulayabilirsiniz. 

Mutfaktaki balik kokusunu gidermek icin ocağın üzerine limon kabuğu koyarak yanmasını sağlayın, limon kabuğu etrafa güzel koku salacak ve balık kokusunu yok edecektir. 


U ANNEM DE \_ 
RECELLER AMMA 


YOKSEGE SAKLIYOR 
AYVA REÇELİ 


Malzemeler: 2 kg. ayva, 11 
bardak su, 10.1/4 bardak (2600 gr.) şeker, 1/2 fincan limon suyu. 


2 kilo ayvanın kabuk ve çekirdekleri ayrıldıktan sonra dilimleri ufak parçalar halinde kesiniz. 
11 bardak su bulunan tencereye koyunuz. Tencereyi orta ısıdaki ateşe oturtarak, ayvalar yumuşayıncaya kadar kaynatınız. Ayvalar haşlanıp da arzu edilen duruma gelince tencereye on buçuk 'bardak şekeri ilâve ediniz, koyulaşıncaya kadar kaynatınız. Sonra da buna yarım fincan limon suyu ilâve ederek 3-4 dakika kadar kaynatınız. Daha sonra soğumaya bırakınız. Soğuyunca da gerekli kaplara koyarak muhafaza ediniz. 


ül © dien 


NE OLACAK 


Mussolini savaş raporlarını renkten renge girerek okuyordu. Bir ara başını kaldırdığında, gözü duvarda asılı duran kendi portresine ilişti. Mussolini gözünü kırparak sordu: «Bu gidişle halin ne olacak?» Duvarda asılı duran fotoğraf cevap verdi. «Ne olacak, beni indirip seni asacaklar.» 


Düzeltme 


Geçen sayımızda yayınladığımız «ÖMER» adlı hikâye bir yanlışlık sonucu Orhan Kemal’- in hikâyesi olarak verilmiştir. Oysa hikâyenin yazarı, Nazım Hikmet'dir. Yapılan bu hatadan dolayı okuyucularımızdan özür dileriz. 


ABONE KAMPANYASINI YAYGINLAŞTIR / 


ABONE KAMPANYASINA © 


KATIL? 


SADECE 250 BIN KISI 


Faşizm Almanya'da yıkıldıktan sonra bir Nazi sübayı katliam suçundan yargılanıyordu. Savcı iddianameyi okudu ve subaya iddianame hakkında bir söyleyeceği olup olmadığını sordu. 

Nazi subayı ayağa kalktı. Masum,. biraz alaycı bir tavırla: 

«Var,» dedi. «Benim 300 bin Kisiyi öldürdüğüm söyleniyor. Halbu- ki ben sadece 250 bin kişiyi öldürtmüştüm.» 


MAAS 


iki kügük memur konusuyordu : «Eline. müdür maaşı geçse ne yapardın?» «Onu bilmiyorum ama, müdürün eline benim maasım gec- se ne yapardı, cok merak ediyorum.» 


KADINLARIN SESI. 


GEZER 


UGD' nin önünden geciyor 
A 


SAHİBİ: BERİA ONGER, SORUMLU 


YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: BERRİN UYAR. ADRES: BABIALİ 


FİATI 


6 AYLIK 30 TL. YURTDIŞI 
FILM: TAB GRAFIK. BASKI . TEZ OFSET. TÜRKİYE'DE 
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